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Dit	 is	 de	 laatste	 Jolige	 Nar	 van	 Senaat	 II,	 in	 deze	 editie	 zullen	 wij	 zullen	 allen	 vertellen	 hoe	 ons	

senaatsjaar	voor	ons	was.		

Het	was	mij	het	jaar	wel.	Vanaf	eind	mei	2015	heb	ik	de	functie	van	Ab	
actis	bekleed.	A.s.	donderdag		30	juni	is	het	dan	toch	tijd	om	het	stokje	
door	 te	 geven	 aan	 een	 volgend	 senaat.	 In	 een	 senaat/bestuur	
plaatsnemen	was	voor	mij	niet	de	eerste	keer,	dus	met	enige	ervaring	
en	veel	zin	ging	ik	het	jaar	tegemoet.		Nadat	ik	mij	moest	bewijzen	door	
een	gedicht	te	maken	over	de	das,	kon	 ik	mij	vanaf	die	avond	Ab	Actis	
der	O.D.D.C.N.	noemen.	Samen	met	Annie	en	Jacq	hebben	wij	dit	jaar	een	
groot	deel	van	onze	plannen/ideeën	kunnen	waarmaken	en	daar	ben	ik	
dan	 ook	 zeer	 trots	 op!	 	Sponsor-truien/shirts,	 gala,	 website,	
‘dipsuutsvakantie’,		jolige	nar..	allemaal	dingen	die	wij	als	senaat	II	toch	
maar	mooi	geregeld	hebben.	 	Ik	ben	heel	blij	dat	 ik	dit	 jaar	samen	heb	
mogen	 werken	 met	 Annie	 en	 Jacq	 als	 mijn	 mede-senaatsleden.	
Misschien	waren	wij	 het	 niet	 altijd	met	 elkaar	 eens,	maar	we	 stonden	

uiteindelijk	wel	altijd	achter	ons	besluit	en	konden	alles	 tegen	elkaar	zeggen.	 Ik	heb	dit	zeker	als	een	
goede	 samenwerking	 ervaren	 en	 hoop	 stiekem	 dat	 wij	 nog	 een	 hoop	 	“schijn-vergadering-
etentjes”		zullen	houden.	Het	senaatsdiner	met	Senaat	I	vond	ik	ook	een	succes,	en	kan	niet	wachten	tot	
volgend	jaar	senaat	III	hier	ook	bij	mag	zijn!	Het	afgelopen	jaar	heb	ik	een	hoop	dingen	geleerd	en	ook	
een	hoop	 leuke	dingen	met	 jullie	 allen	mogen	meemaken!	 Ik	 geef	het	 stokje	door	aan	Emma,	die	het	
ongetwijfeld	super	zal	gaan	doen	(no	doubts!)!		Em,	en	natuurlijk	de	andere	2	senaatsleden,	toi	toi	toi!	
Succes!	



	

Nou	mijn	jaar	als	Quaestrix	zit	erop!	Wat	een	jaar	van	ontwikkelingen	en	uitdagingen.	Ik	ben	heel	blij	dat	ik	
samen	 met	 Lotte	 en	 Annemarie	 deze	 ervaring	 heb	 mogen	 delen.	 We	 hebben	 vele	 uurtjes	 vergaderd,	
gediscussieerd,	 gegeten	 en	 bier	 gedronken	 om	dit	 jaar	 zo	 goed	mogelijk	 te	 laten	 verlopen.	 Voorafgaand	
hadden	we	een	aantal	punten	die	we	graag	wilden	uitvoeren	en	ik	heb	een	aantal	op	sleeptouw	genomen.	
Kleding,	we	hebben	allen	een	mooi	vest	en	shirt	waar	we	ons	herkenbaar	in	kunnen	maken.	Het	was	nog	
een	 hele	 uitdaging	 om	 de	 kleding	 voor	 de	 gewenste	 tijd	 binnen	 te	 krijgen,	
maar	 uiteindelijk	 is	 het	 op	 een	 ander	 moment	 wel	 gelukt!	 Nu	 kunnen	 we	
eindelijk	ons	wapen	vol	trots	op	de	borst	dragen.	Al	een	flinke	tijd	hebben	we	
allen	gesproken	over	een	website	maar,	dit	was	toch	best	prijzig	om	dit	uit	te	
besteden.	 Ik	 heb	 toch	 mijn	 stoute	 schoenen	 aangedaan	 en	 heb	 ik	 na	 vele	
uurtjes	maar	echt	vele	uurtjes	een	website	online	kunnen	krijgen.	Hierop	is	er	

een	 login	 waar	 verschillende	 bestanden	
online	 staan.	 Zoals,	 de	 jolige	 nar,	 ledenlijst,	
statuten,	 declaratie	 formulier(digitaal	 is	 in	
ontwikkeling)	 en	 nog	 meer.	 Er	 is	 nu	 1	
overzichtelijke	 plek	 waar	 we	 dit	 soort	
documenten	 online	 kunnen	 zetten.	 Ik	 ga	me	
verder	nog	bezig	houden	met	de	club	trui	die	
hopelijk	 voor	 de	 INTRO/KMT	 onze	 boven	
lichaampjes	warm	kan	houden	;)	Het	was	een	leuk	jaar	waar	ik	ontzettend	
trots	op	terug	kan	kijken!	En	waar	ik	zeker	met	een	grote	glimlach	op	terug	
kan	kijken.	Zoals	gewoonlijk	ga	 ik	meestal	optijd	naar	bed	maar	als	 ik	ga	
doe	 ik	 het	 ook	 goed.	 Toch	 wat	 vaker	 wakker	 geworden	 met	 een	 aantal	
vraagtekens	 en	 toch	wel	wat	 gaten,	 die	 langzamerhand	 terugkomen.	Het	
gala	vond	ik	een	hele	geslaagde	bedoeling,	hopelijk	jullie	ook!!!	Ik	kan	het	
haast	 niet	 meer	 samenvatten,	 begint	 een	 beetje	 chaotisch	 te	 worden	 in	
mijn	 hoofd	 zoals	 je	 kan	 zien	 aan	 mijn	 verhaal.	 Nou	 groetjes	 aan	 jullie	

voetjes	Hahahah	avontuurlijk	jaar	en	op	naar	de	Ardennen	voor	meer	leuks!	

Wat	was	het	een	mooi	senaatsjaar!	Het	 is	toch	wel	echt	een	kleine	
eer	als	 je	wordt	gekozen	als	Praeses.	 Ik	voelde	dat	wel	echt	zo.	 Ik	
vond	het	geweldig.	En	wat	hebben	we	een	mooi	jaar	gehad,	ik	vind	
het	dan	ook	best	wel	moeilijk	om	het	 stokje	over	 te	dragen,	maar	
ben	blij	dat	El	mevrouw	de	Praeses	wordt!	(Maar	ik	was	natuurlijk	
net	 zo	 blij	 geweest	met	 Loes	 hoor!)	 En	Em	 is	 ook	 een	 topper,	 die	
gaan	 er	 ook	 een	mooi	 senaatsjaar	 van	maken.	 Er	 heeft	 zoals	 Jacq	
ook	 al	 zei	 behoorlijk	 wat	 alcohol	 gevloeid	 tijdens	 de	 vergadering	
maar	 zo	 kwamen	we	 dan	 ook	 op	 de	mooiste	 ideeën!	 Ik	 hoop	 dat	

jullie	het	ook	weer	een	mooi	 jaar	vonden	en	dat	we	(zover	mogelijk	natuurlijk)	aan	 jullie	verwachtingen	
voldaan	hebben.	En	wat	vind	ik	het	straks	vreemd	dat	Ellen	degene	is	die	het	lied	inzet	met	‘Blauw’.		Ik	heb	
bedacht	dat	ik	me	ga	stortten	op	de	INTRO.	Ik	denk	dat	ik	behoorlijk	wat	kennis	daarvan	heb	en	we	even	
een	aantal	leuke	nieuwe	sjaarsjes	gaan	scoren	dit	jaar!	Het	was	me	een	waar	genoegen	uw	P	te	mogen	zijn.		


