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Lichting	II	
Na	een	 zeer	 geslaagd	KMT	weekend	mochten	we	op	9	Oktober	
Naomi,	Rozemarijn,	Ilse	en	Anne	verwelkomen.	De	nieuwe	sjaars	
mochten	 deze	 inauguratieborrel	 hun	 das	 verdienen	 en	werden	
ze	d.m.v.	een	korte	traditionele	handeling	op	de	bar	officieel	tot	
lid	der	O.D.D.C.N	benoemd.	Naderhand	werd	bij	het	stadhuis	de	
dispuutsfoto	 gemaakt.	 De	 ouders	 van	 Lotte	 waren	 zo	 lief	 om	
even	naar	buiten	te	 lopen	om	deze	te	maken.	Helaas	mist	 Joeke	
op	deze	mooie	foto.	Dit	jaar	zullen	we	dan	ook	nogmaals	een	foto	
maken	waar	we	allemaal	op	staan.	

De	Jolige	Nar	
Dit	 is	 de	 allereerste	 ‘Jolige	 Nar’.	 Elke	 maand	 zal	 Senaat	 II	 de	
‘Jolige	Nar’	voor	jullie	allen	vullen	met	de	laatste	nieuwtjes.	Wie	
heeft	 met	 wie	 staan	 tongen	 en	 heeft	 het	 bed	 gedeeld	met	 wie.	

De	gezamenlijke	borrel	met	OHDCN	
Op	 21	 Oktober	 was	 de	 eerste	 gezamenlijke	 borrel	 met	 OHDCN.	 De	 heren	 hadden	
bedacht	om	te	gaan	eten	in	hun	nieuwe	dispuutshuis	aan	de	Anegang.	Dickman	stond	
spekjes	te	bakken	toen	we	binnen	kwamen.	We	kregen	een	rondleiding	en	toen	we	
daarvan	 terugkwamen	 stond	 Joeke	 al	 lekker	 aardappels	 te	 stampen.	 	 De	 stamppot	
andijvie	 smaakte	 ons	 goed	 en	 daarna	wilde	Martine	 graag	 even	 ‘Band	Hero’	 doen,	
dus	voordat	we	het	wisten	zat	Marti	lekker	te	slaan	op	de	drums	en	Joeke	zong	haar	
longen	 uit	 haar	 lijf	 (lees;	 er	
kwamen	 geluiden	 uit	 maar	 geen	
woorden	want	 ze	 kende	de	 tekst	

niet).	 Toen	 de	 mannen	 klaar	 waren	 met	 hun	
haantjesgedrag	 (heel	 stoer	 drummen	 en	
gitaarspelen)	 gingen	 we	 naar	 de	 Koning	 waar	 een	
aantal	 dames	 op	 ons	 stonden	 te	 wachten.	 Deze	 avond	 in	 de	 Koning	 was	 niet	 zoals	 we	 hem	 hadden	
verwacht.	Blijkbaar	vonden	de	heren	het	eten	een	activiteit	dus	we	hadden	helaas	geen	activiteit	meer	
in	de	kroeg.	Er	werd	een	aantal	keer	geroepen	dat	de	Praeses	naakt	op	de	bar	moest	(dit	is	de	regel	als	
er	geen	activiteit	is).	Maar	toen	Simon	zich	er	niks	van	aantrok,	hebben	we	ons	er	maar	bij	neergelegd.	
Het	was	verder	een	rustig	maar	gezellige	avond..	Of	toch	niet?	Voor	Naomi	was	het	niet	een	hele	rustige	
avond.	Dennis	stond	keurig	Naomi	haar	haar	vast	te	houden	terwijl	ze	een	klein	braakje	legde	achter	de	
container	buiten.	Rond	de	klok	van	1	kwamen	er	vervelende	jongens	binnen.	Annie	en	Dennis	hebben	
op	een	bepaald	moment	de	deur	moeten	tegenhouden	terwijl	 Job	de	politie	ging	bellen.	Toen	ging	de	
Koning	maar	gelijk	dicht	en	was	de	avond	ten	einde.	

Belangrijke	data:	

26	November	Algemene	

Ledenvergadering	

12	December	Carpe	Noctem	Gala	

19	December	Kerstviering	

	

Wisten	jullie	dat?	
ü Volgends	Annie	een	afterparty	@	Oostvest	altijd	een	slecht	idee	is?	
ü Naomi	niet	zo	goed	tegen	tequila	kan?	
ü De	Koning	een	rookhok	heeft?	
ü De	heren	nog	steeds	niet	weten	wanneer	hun	KMT	zal	zijn?	
ü Mores	ongeschreven	regels	van	een	dispuut	zijn?	
ü De	Gala	Mos	heel	uitgebreid	is?	

Flirt	van	
Oktober	
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